
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

De eerste christenen deden wat. 

Op een dag loopt Jezus langs de rivier de Jordaan. 

Daar is ook Johannes die tegen de mensen zegt 

dat ze naar God moeten luisteren en niet meer 

moeten zondigen. Als teken van bekering laat hij 

de mensen de rivier inlopen en daar doopt hij ze.  

Jezus is verrezen zoals hij heeft beloofd en 

verschijnt aan de vrouwen en aan de 

apostelen.  

 

“Jezus is altijd met ons, alle dagen” 

“Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” (Mt 28,20) 

Jezus komt naar hen toe en zegt hen: “Gaat de 

wereld in en leer aan iedereen hoe ze mijn 

woorden kunnen beleven. Ik ben altijd met jullie.” 

 

De apostelen schrikken als ze hem zien en 

vragen zich af of hij echt Jezus is. 

Mijn jongste broertje wil altijd met mij spelen,  Deze keer, uit liefde voor Jezus, heb ik met 

hem gespeeld. Nadine uit Egypte 

maar voor mij is hij te klein en hij pakt dan steeds 

mijn speelgoed af! 

Evangelie van Mattheüs (28, 1-20) 

 

“Waar is Jezus? Hij is in mij, in jou. Hij verbergt zich in de arme, in de zieke… Leren we ontdekken waar we hem kunnen ontmoeten.” 

 


