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Wie is mijn naaste ?

Op die vraag is er voor mij een onverwacht antwoord gekomen op 31 december 2020.

Een vzw van katholieke huize, ARGOS, die in samenwerking met de gemeente voeding en
kleding bedeelt aan mensen die dat nodig hebben, heeft op de laatste dag van het jaar een
grote actie georganiseerd, met extra speelgoed voor de kinderen, extra medewerkers voor de
bedeling, en extra chauffeurs om de mensen gepakt en gezakt terug naar huis te brengen.

Heel wat jongeren, vooral moslims, hebben de auto's helpen inladen. Ook de mijne.

Op het einde van de activiteit heeft een van de organiserende moslima's mij aan enkele van
deze jongeren voorgesteld. Zij vonden dat heel sympathiek dat ik, als priester, aan de actie had
deelgenomen. Fatima voegde er aan toe : 'dit zijn jongeren van de parochie...". Ze waren
talrijker dan de enkele niet-moslimjongeren die waren komen opdagen.

Deze jongeren hebben die dag gezorgd voor de noden van 120 gezinnen, met dezelfde
broederlijke geest van zorg en nabijheid die de barmhartige Samaritaan van het Evangelie
kenmerkte.

Hedwig, Willebroek
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