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Woord van leven - april 2023

"Richt u op wat boven is,
niet op wat op aarde is."
(Kol. 3, 2)

Hier vind je verschillende digitale versies van het maandelijkse Woord van Leven (video voor
iedereen, video voor kinderen, Powerpoint voorstelling, MP3 Podcast, stripverhaal voor
kinderen of tieners) : www.woord-van-leven.be

De eerste christelijke gemeenschappen waren pas ontstaan en er ontstonden al conflicten door
een verkeerd verstaan van het Evangelie. Paulus, die in de gevangenis zat, hoorde van zulke
problemen in Kolosse en schrijft daarom aan deze gemeenschap.

Het Woord van leven van deze maand ga je beter begrijpen als je de passage leest waarin het
staat: "Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus
zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent
immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God!"[1]

Om de tegenstellingen in de gemeenschap te overwinnen, nodigt Paulus de mensen van
Kolosse en via hen ook ons uit om onze gedachten, ons hele wezen te richten op Christus die is
opgestaan en verrezen. Want bij het doopsel zijn ook wij gestorven en verrezen in Christus. We
kunnen dit nieuwe leven ‘nu al’ beleven, terwijl we weten dat we er ‘nog niet’ zijn.

"Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is."

Het is duidelijk dat je dit niet voor eens en altijd beet hebt, je moet hier voortdurend naar op
zoek gaan. Dat vraagt veel, je leven lang. Dat betekent dat we ons leven naar boven moeten
richten. Want Christus bracht het leven van de hemel naar de aarde, en zijn Pasen is het begin
van de nieuwe schepping, van een nieuwe mensheid. Uiteraard wil Paulus daarmee de aardse
realiteiten niet onderwaarderen; hij wil dat alles nieuw wordt? paanvoor is Christus op aarde

gekomen, toen hij als een mensenkind geboren is net als wij.

“Wat moeten we verstaan onder ‘wat boven is’? Daarmee worden de waarden aangeduid die
Jezus op aarde heeft gebracht en waaraan zijn leerlingen te herkennen zijn.” schrijft Chiara
Lubich. “Het gaat om: liefde, onderlinge harmonie, vrede, vergeving, oprechtheid, zuiverheid,
eerlijkheid, rechtvaardigheid, enz. Dat zijn allemaal deugden en rijkdommen die het Evangelie
ons biedt. Daarmee en daardoor kunnen christenen leven als mensen die met Christus zijn
verrezen.

En hoe kun je je hart verankerd houden in de hemel, terwijl je midden in de wereld leeft?

Dat kan als je jezelf laat leiden door de gedachten en gevoelens van Jezus. Zijn innerlijke blik
was altijd gericht op de Vader, en zijn leven was op elk moment een weerspiegeling van de wet
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van de hemel, de wet van de liefde.”[3]
"Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is."

Christenen stellen zich moedig open voor het nieuwe leven van Pasen. Het zijn vrouwen en
mannen die als herboren zijn, die nieuw zijn, die niet van de wereld zijn[4], maar die in de
wereld leven met alle moeilijkheden die er op dat ogenblik zijn. Over de eerste christenen werd
gezegd: "Zij wonen op aarde, maar zij zijn burgers van de hemel. [...] Wat de ziel is in het
lichaam, zijn de christenen in de wereld."™

De moedige en evangelische keuze van een arbeider die besloot een collega te helpen die net
was ontslagen, veroorzaakte een golf van solidariteit en broederlijkheid, door zijn getuigenis in
beweging gebracht.

"In de fabriek deelden ze ontslagbrieven uit, één daarvan was gericht aan Jorge. Omdat ik zijn
moeilijke economische toestand kende, nodigde ik hem uit om met mij terug te keren naar het
bureau van de personeelschef: ‘Ik sta er beter voor dan hij, zei ik, mijn vrouw heeft een job.
Ontsla mij in plaats van Jorge.” De personeelschef beloofde de zaak opnieuw te onderzoeken.
Als we weggingen, omhelsde Jorge me ontroerd. Het nieuws hiervan verspreidde zich als een
lopend vuurtje en twee andere werknemers, min of meer in dezelfde situatie als ik, boden zich
aan in plaats van twee anderen die ontslagen waren. Het management zag zich gedwongen om
de methoden voor het bepalen van ontslagen opnieuw te bekijken.

Nadat hem dit ter ore was gekomen, vertelde de pastoor erover tijdens de zondagse preek,
zonder namen te noemen. De volgende dag liet hij me weten dat twee jonge vrouwen, twee
studenten hem al hun spaargeld hadden gegeven: voor de arbeiders in moeilijkheden. Hun
uitleg was: 'Ook wij willen het gebaar van die arbeider volgen’.” (B.S. — Brazili¢).”®!

Patrizia Mazzola en het team van het Woord van leven

[1] Kol. 3, 1-3.

[2] Cf. 2Kor 5, 17

[3] Chiara Lubich, Woord van leven van april 2001.
[4] vgl. Joh. 15, 18-21.

Uit de Brief aan Diognetus, geschreven door een van de Apostolische Vaders, tussen 150-200 n. Chr.

[6] Ervaring gevonden op de site www.focolare.org.
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