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Woord van leven - juli 2023

"Wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft,
alleen omdat het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker
beloond worden." (Mat. 10, 42)

 

Hier vind je verschillende digitale versies van het maandelijkse Woord van Leven (video voor iedereen,
video voor kinderen, Powerpoint voorstelling, MP3 Podcast, stripverhaal voor kinderen of tieners) :

www.woord-van-leven.be

De evangelist Matteüs is een goed opgeleide christelijke schriftgeleerde. Hij kent ten diepste de
beloften van de God van Israël en voor hem zijn de woorden en daden van Jezus de vervulling
van die beloften. Daarom presenteert hij in zijn evangelie de leer van Jezus in vijf grote
toespraken, naar het voorbeeld van de vijf boeken die Mozes volgens de traditie geschreven
heeft.

Dit Woord van leven is de laatste zin uit de "toespraak van de zending". Die begint met het
uitkiezen van de twaalf apostelen en geeft aan wat de vereisten zijn van de zending en
prediking en wat er allemaal kan gebeuren. De misverstanden en vervolgingen die zij zullen
tegenkomen, vragen om een geloofwaardige getuigenis, met bovendien radicale keuzes.

Maar er is meer: Jezus openbaart dat het uitzenden van de leerlingen zijn wortels heeft in de
zending die Hij zelf van zijn Vader heeft ontvangen. Het is een oude overtuiging: in Gods
boodschapper is het God zelf die zich aanwezig stelt en zich engageert. Het is de liefde van
God die door het getuigenis van Jezus en van degenen die Jezus zendt, iedere mens kan
bereiken.

"Wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat
het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden."

Naast de specifieke zending van sommigen: de apostelen, de herders, de profeten ...
verkondigt Jezus dat elke christen zijn leerling kan zijn. Iedereen kan tegelijk ontvanger en
drager van de zending zijn. En als leerlingen worden wij allemaal, ook al zijn we "gering" en
blijkbaar zonder speciale kwaliteiten of titels, in staat gesteld om te getuigen van Gods
nabijheid. Het is de hele christelijke gemeenschap die door de Vader van allen naar de
mensheid wordt gezonden.

Allemaal hebben we door onze broers en zussen aandacht, zorg, vergeving en vertrouwen van
God ontvangen. Allemaal kunnen we iets aan anderen geven om hen de tederheid van de
Vader te laten ervaren. Dat heeft Jezus gedaan in zijn zending. In die oorsprong, in die
verworteling, in de Vader, ligt de garantie dat de zogenaamde "kleine dingen" de wereld kunnen
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veranderen. Al is het maar een glas water.

"Het maakt niet uit of we veel of weinig kunnen geven. Het belangrijkste is "hoe" we geven,
hoeveel liefde we geven, ook in een klein gebaar van aandacht voor de ander. Soms is het
voldoende om hem of haar een glas water aan te bieden, een glas "koel" water, een eenvoudig
gebaar, groot in Gods ogen als het in zijn naam wordt gedaan, dat wil zeggen uit liefde.

Het Woord van leven van deze maand kan ons helpen om opnieuw de waarde te ontdekken
van alles wat we doen: het werk in huis, op het veld of in een bedrijf, de administratie op
kantoor, het huiswerk van school, evengoed als de verantwoordelijkheden op sociaal, politiek
en religieus terrein. Alles kan veranderen in attente en zorgzame dienstbaarheid. Liefde zal ons
nieuwe ogen geven om aan te voelen wat anderen nodig hebben en om hen tegemoet te
komen met creativiteit en vrijgevigheid. De vrucht daarvan? Het ene geschenk zal het andere
meebrengen, omdat liefde liefde oproept. Vreugde zal zich vermenigvuldigen omdat er meer
vreugde is in het geven dan in het ontvangen.”[1]

"Wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat
het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden."

Wat Jezus van ons vraagt is veeleisend: de stroom van Gods liefde niet stoppen. Hij vraagt ons
om elke man en vrouw te bereiken, met een open hart en concrete dienstbaarheid, en daarbij
onze eigen maatstaven en onze oordelen achter ons te laten.

Hij wil onze actieve, creatieve en verantwoordelijke samenwerking voor het algemeen welzijn, te
beginnen met de kleine dingen van elke dag. Maar tegelijkertijd zal Hij niet nalaten ons te
belonen. Hij zal altijd aan onze zijde staan, voor ons zorgen en ons vergezellen in onze
zending.

"Ik gaf mijn baan in de Filippijnen op en ging naar Australië om bij mijn familie te zijn. Ik vond
werk op een bouwplaats als schoonmaker van de eetzalen, kleedkamers, kantoren en een
kantine die door meer dan 500 werknemers werd gebruikt. Het was een heel andere job dan die
ik eerder had als ingenieur.

Uit liefde voor de anderen zorgde ik ervoor dat de eetzalen altijd schoon en netjes waren. Maar
er waren daar mensen die niet gaven om netheid. Ik heb mijn geduld niet verloren. Voor mij was
dat gegeven een kans om Jezus lief te hebben in elke persoon die ik ontmoette. Langzaamaan
begonnen deze mensen na de lunch zelf op te ruimen en na verloop van tijd werden we
vrienden en begon ik hun vertrouwen en respect te krijgen. Ik heb ondervonden dat liefde
aanstekelijk werkt en dat alles wat uit liefde wordt gedaan blijft.”

Letizia Magri en het Woord van leven-team

[1]
 Chiara Lubich, Woord van leven van oktober 2006.
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