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Deze zondag was er een laatste tenniswedstrijd op Roland Garros - Nadal tegen Djokovic. Ik
volgde het met grote belangstelling. Toen was er een pauze van 20 minuten vanwege de regen.
Ik maakte van de gelegenheid gebruik om naar de kapel te gaan om mijn rozenkrans te bidden,
en toen kwam Zuster G. naast me zitten. We bidden een tientje en daarna vertelt ze me van
alles, waarvan sommige herhalingen zijn van wat ze me elke keer vertelt als ze me ziet. Het
verlangen om het einde van de wedstrijd te zien groeit, maar ik vind het belangrijker om naar de
zuster te luisteren ... meer dan twee uur lang! Het was het moment waarop Jezus me vroeg om
een kleine daad van liefde, tijd die echt voor Hem gegeven werd, en ik denk dat ik de zuster
tevreden heb gesteld en Jezus die ook aanwezig was in de Eucharistie op die dag toen we
samen achter in de kapel zaten, op het feest van de Eucharistie.
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