Focolare Belgium | Laten we onszelf geen rust gunnen voordat we de vrede hebben bereikt!
https://www.focolare.org/belgium/nl/news/laten-we-onszelf-geen-rust-gunnen-voordat-we-de-vrede-hebben-bereikt/

Laten we onszelf geen rust gunnen voordat we de vrede hebben bereikt!

Margaret Karram, presidente van de Focolarebeweging, sprak tijdens het Genfest 2024 in
Aparecida (Brazili€) over het thema vrede. Haar toespraak maakte deel uit van een moment dat
gewijd was aan dit thema en aan de inzet van jongeren om overal op aarde deze vrede op te
bouwen.

Over de vrede hebben we zojuist verhalen gehoord in de meest uiteenlopende vormen:
liederen, gebeden, ervaringen, concrete projecten.

Dit alles versterkt in ons het vertrouwen en de hoop dat het mogelijk is om bouwers van vrede
te zijn. Paus Franciscus zegt dat we elke dag '‘ambachtslieden van de vrede' moeten zijn. En
om dat te zijn is doorzettingsvermogen en geduld nodig, om met liefde te kunnen kijken naar
alle broers en zussen die we op onze weg tegenkomen.

Van dit Genfest hebben we geleerd dat vrede begint bij mij, met kleine gebaren van zorg voor
mensen, van zorg voor onze volkeren en voor de schepping.

Waar kunnen we beginnen?

We hebben het in deze dagen verschillende keren gezegd: door alle barriéres die ons
verdelen op te heffen, om te leven voor broederschap. En dit kunnen we doen:

- ontdekken dat ons gemeenschappelijk mens-zijn belangrijker is dan al onze verschillen;

- bereid zijn om te vergeven en verzoenende gebaren te stellen. Want vergeven is tegen de
ander zeggen: "Jij bent veel meer waard dan je daden.”

En laten we, zoals we in de eerste fase van het Genfest hebben gedaan, ook na onze terugkeer
naar huis ‘ambachtslieden van de vrede’ blijven zijn in onze relaties, door de eerste stap te
zetten naar de anderen. Het zal de liefde zijn die ons zal ons inspireren: wat te doen, naar wie
toe te gaan.

Laten we vergeven zonder te wachten tot de ander om vergeving vraagt.

Laat dit Genfest een tijd zijn van ons JA VOOR VREDE!

We hoeven ons nooit meer alleen te voelen: in deze dagen hebben we de kracht van 'samen’,
‘juntos’, gezien en zeker ook ervaren.

Laten we ons aansluiten bij allen die leven en werken voor vrede. De ‘communities’ die we in
Fase drie gaan vormen zijn al een mogelijke weg vooruit.

Ik sluit af met een heel mooi gedicht getiteld "Vrede wordt opgebouwd".
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Open je ogen voor visioenen van vrede!
Spreek een taal van vrede!

Stel gebaren van vrede!

Want de praktijk van de vrede leidt tot vrede.

Vrede manifesteert zich en biedt zich aan hen aan die dag na dag alle vormen van vrede
realiseren waartoe ze in staat zijn.[1]

Openen, spreken en gebaren stellen.
Laten we onszelf geen rust gunnen zolang we de vrede niet hebben verwezenlijkt!

Margaret Karram

[1] Gedicht van Johannes Paulus II
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