
Focolare Belgium | September 2024
https://www.focolare.org/belgium/nl/news/september-2024/

September 2024

"Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook
doen." (Jak 1, 22)

Hier vind je verschillende digitale versies van het maandelijkse Woord van Leven: video voor iedereen,
video voor kinderen, Powerpoint voorstelling, MP3 Podcast, stripverhaal voor kinderen en tieners:

www.woord-van-leven.be

Het thema horen en doen is een fundamenteel thema waarop de auteur van dit vers sterk
aandringt. De brief van Jakobus, waaruit dit vers komt, gaat verder: "Maar wie zich spiegelt in
de volmaakte wet, die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet,
maar als iemand die ernaar handelt - hem valt geluk ten deel" (Jak 1, 25). Het is juist deze inzet
om Zijn woorden te kennen en ernaar te leven, die ons vrij maakt en vreugde geeft.

Je zou kunnen zeggen dat het Bijbelvers van deze maand de eigenlijke reden is voor de praktijk
van het Woord van leven die zich over de hele wereld heeft verspreid. Eerst een keer per week
en daarna een keer per maand koos Chiara Lubich een zin uit de Bijbel en gaf daar
commentaar bij. Mensen ontmoetten elkaar en deelden de vruchten van wat dit woord in hun
dagelijkse leven met hen had gedaan. Het woord creëerde een gemeenschap die één was en
die in de kiem iets liet zien van de sociale impact waartoe ze in staat was.

“In al zijn eenvoud heeft dit initiatief een belangrijke bijdrage geleverd aan de herontdekking
van het Woord van God in de christelijke wereld van de twintigste eeuw” [1]. door een
‘methode’ over te brengen om het Evangelie te beleven en de vruchten ervan te delen.

"Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen." 

De brief van Jakobus herhaalt wat Jezus heeft verkondigd om de realiteit van het Koninkrijk der
hemelen onder ons te laten leven en te ervaren: Hij verklaart zalig wie zijn woord horen en het
onderhouden[2]; Hij erkent als zijn moeder en zussen of broers wie ernaar luisteren en het in
praktijk brengen[3]. Hij vergelijkt het met zaad. Als dat op goede grond valt, dat wil zeggen op
degenen die er met een oprecht en goed hart naar luisteren en het in hun hart bewaren, zal het
door hun volharding vruchten voortbrengen[4].

"In elk woord drukt Jezus heel zijn liefde voor ons uit", schrijft Chiara Lubich. “Laten we het in
praktijk brengen. Laten we het ons helemaal eigen maken en zodoende ervaren wat een
levenskracht het geeft in ons en rondom ons. Onze liefde voor het Evangelie moet zo groot
worden dat we ons er helemaal door laten vormen en dat leven laten overstromen naar
anderen. We zullen aan den lijve ondervinden wat het betekent vrij te zijn van onszelf, van onze
beperkingen, van onze verslavingen. En dat niet alleen. We zullen een revolutie van liefde zien.
Jezus, die nu vrij en voluit ruimte krijgt in ons hart, zal die revolutie uitlokken in het sociale
weefsel waarvan we deel uitmaken en waarin we ondergedompeld zijn.”[5]
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 Hoe breng je het Woord in de praktijk?

Laten we om ons heen kijken en er alles aan doen om ons ten dienste te stellen van mensen in
nood met kleine of grote gebaren van zorg voor elkaar. We kunnen onrechtvaardige structuren
in de samenleving hervormen, geweld tegengaan, gebaren van vrede en verzoening
aanmoedigen, groeien in gevoeligheid voor onze planeet en daarvoor actie ondernemen.

Zo breekt er een authentieke revolutie door in ons leven en dat van de gemeenschap waarin we
leven, in de omgeving waar we werkzaam zijn. Liefde manifesteert zich ook in sociale en
politieke acties die gericht zijn op de opbouw van een betere wereld.

Vanuit de inzet voor de meest kwetsbare mensen door een kleine focolaregemeenschap in
Peru werd een centrum voor ouderen opgericht. Het kreeg de naam Chiara Lubich en werd
geopend in Lámud, een stad in het Peruviaanse Amazonegebied op 2.330 meter boven de
zeespiegel.

Het centrum werd geopend midden in de coronacrisis en biedt onderdak aan 50 ouderen en
eenzame mensen. Het huis, het meubilair, het servies en zelfs het eten kwam als een geschenk
van de mensen in de buurt. Het was een gok, niet zonder moeilijkheden en obstakels. Maar in
maart 2022 vierde het centrum zijn eerste verjaardag en opende zijn deuren voor de stad met
een feest waaraan ook de politieke autoriteiten deelnamen. Tijdens de festiviteiten die twee
dagen duurden werden nieuwe vrijwilligers aangeworven, volwassenen en kinderen, die voor
deze eenzame grootouders wilden zorgen en hun familie op die manier uitbreidden.

Patrizia Mazzola en het Woord van leven-team
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[5] Chiara Lubich, Woord van leven van september 2006.
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