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Een telefoonstoring

Mijn man en ik volgen al een hele tijd een vrijwilligster van onze streek die bijna 97 jaar oud is.
Op een zondagmiddag laat belde ze me op met het mobieltje van een vriendin, omdat haar
vaste lijn al meer dan een week niet werkte. Ze was erg radeloos. Haar telezorg is namelijk ook
gekoppeld aan de telefoon. Ik had ook verschillende keren geprobeerd haar te bereiken, zonder
succes.

“Over een half uur ben ik bij je thuis”, zei ik. Ik had een drukke zondag achter de rug en wilde
eigenlijk mijn benen strekken en een wandeling in de vrije natuur maken. Toen ik bij Agnès
aankwam, had ze haar jas over haar arm en stelde voor om te gaan wandelen. Ze vertelt me
dat Proximus, het telecommunicatiebedrijf, de volgende dag langskomt om de storing op de lijn
te verhelpen. Ik luister met heel mijn hart naar haar en neem haar zorgen op.

Ik had geen oplossing voor haar materiële probleem, maar ik merkte dat ze de vrede terug vond
door dat ze kon delen wat haar bezighield. En bovendien had God me het geschenk van een
wandeling gegeven!

Eveline
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