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Onze inzet voor de Vrede - verklaring

Vrede is een dringende noodzaak: de veroordeling van alle oorlogen en het streven naar vrede,
gerechtigheid en waardigheid voor alle volkeren is de oproep van de leiders van de
Focolarebeweging, samen in Castel Gandolfo (Rome) voor hun jaarlijkse bijeenkomst.

Castel Gandolfo (Rome), 27 september 2025

Als vertegenwoordigers van allen die tot de Fokolarebeweging behoren in de 140 landen waar
zij aanwezig is, spreken we onze grote bezorgdheid uit over de voortdurende verslechtering van
de gewapende conflicten die het Midden-Oosten en vele andere delen van de wereld teisteren.
Wij betuigen onze overtuigde en concrete solidariteit met de mensen en volkeren die lijden, en
veroordelen elke vorm van geweld, onrecht en onderdrukking.

In het besef dat vrede begint bij onze dagelijkse daden, willen wij iedereen uitnodigen om de
volgende verbintenissen aan te gaan en na te leven in hun eigen leven:

* 'vredestichters’ zijn, bereid om ideologieén en tegenstellingen te overwinnen;

» solidariteitsnetwerken bevorderen en ondersteunen om materiéle, psychologische en
spirituele steun te bieden aan slachtoffers van alle oorlogen;

* ervoor zorgen dat elk van onze gemeenschappen een ‘huis van vrede’ wordt, waar men leert
vijandigheid te ontmantelen door middel van dialoog en wederzijds begrip, waar gerechtigheid
wordt beoefend en vergeving wordt opgebouwd;

» onderwijsprogramma’s bevorderen om, vooral bij de nieuwe generaties, een cultuur van
vrede, inclusie en geweldloosheid te stimuleren;

* elk lokaal en mondiaal initiatief aanmoedigen dat ontmoetingen en interreligieuze en
interculturele dialoog bevordert, die van fundamenteel belang zijn voor verzoening.

We zetten ons in om ervoor te zorgen dat vergeving, dialoog en broederschap geen loze
woorden blijven, maar echte wegen worden die de toekomst openen en voorkomen dat geweld
het laatste woord krijgt. Dat vanuit alle hoeken van de aarde een onophoudelijk gebed vol
vertrouwen opgaat naar de God van de vrede, opdat Hij de harten verlicht van degenen die
kunnen handelen om elk conflict te beéindigen.

BIJLAGE: Gebed voor vrede in de wereld.

We bidden voor vrede in de wereld.

Voor verzoening tussen Armeniérs en Azerbeidzjanen.

Voor het einde van het terrorisme in Burkina Faso en de Sahel-regio.
Voor vrede in West-Kameroen.

Voor de vredesakkoorden in Colombia.

Voor vrede in Kivu in de Democratische Republiek Congo.
Voor vrede in Ethiopié.

Voor het einde van het wijdverbreide geweld in Haiti.

Voor het einde van het geweld in Iran en Irak.

Voor het einde van de vijandigheden tussen Israél en Iran.
Voor vrede, stabiliteit en vreedzaam samenleven in Libanon.
Voor vrede in Libié.
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Voor Mexico en het einde van het geweld als gevolg van de drugshandel.

Voor Myanmar.

Voor het einde van de aanvallen en het geweld in het noorden van Mozambique.

Voor het einde van het terrorisme in Nigeria.

Voor het einde van het terrorisme en de aanvallen op christenen in Pakistan.

Voor het einde van de spanningen tussen India en Pakistan.

Voor het einde van het geweld en verzoening in Syrié.

Voor vrede in Somalié.

Voor het einde van de burgeroorlog en het geweld in Soedan en Zuid-Soedan.

Voor het einde van de oorlog in Oekraine, opdat de wapens zwijgen en de weg naar dialoog
wordt gevonden.

Voor vrede in Jemen.

Voor het einde van het geweld in het Heilige Land, opdat de bombardementen op Gaza
ophouden, en voor de bevrijding van de gijzelaars.

Voor de bevrijding van alle ontvoerde personen overal ter wereld.

Voor de regeringsleiders, opdat zij de wereld leiden op wegen van vrede en dialoog.

Zegen, bescherm en versterk, o Heer, de dienst van de Gemeenschap voor de vrede in alle
delen van de wereld. En wij bidden voor alle vredestichters.

Wij bidden U, Heer, ontwapen de harten en geesten van wie dood en vernietiging plannen.
Bescherm, verwelkom, begeleid en zegen de allerarmsten, de ontheemden, de vluchtelingen en
de slachtoffers van elke oorlog. Houd ons verenigd met U in het licht van Uw Geest.

Amen.

(Dit gebed werd opgesteld door de Gemeenschap van Sant'Egidio)
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