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November 2025

"Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd
worden" (Mat 5, 9)

Hier vind je verschillende digitale versies van het maandelijkse Woord van Leven: video voor iedereen,
video voor kinderen, Powerpoint voorstelling, MP3 Podcast, stripverhaal voor kinderen en tieners:

www.woord-van-leven.be

Onlangs meldde een door drie Italiaanse universiteiten opgerichte waarnemingspost dat hij in
één jaar tijd meer dan één miljoen haatberichten op het net had waargenomen. Een analyse
leerde dat die almaar gewelddadiger worden tegen buitenlanders en joden en bovenal tegen
vrouwen.

We kunnen natuurlijk niet veralgemenen, maar ieder van ons heeft binnen de familie, op het
werk, in de sportwereld, enzovoort, al eens ruziezoekend gedrag, beledigingen en
tegenstellingen ervaren die verdeeldheid zaaien en het samenleven ondermijnen. In de wereld
zijn er momenteel 56 gewapende conflicten, het grootste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog,
met enorm veel burgerslachtoffers.

In deze context klinken de woorden van Jezus meer dan ooit uitdagend, waarachtig en krachtig
als ze zijn: "Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden".

Chiara Lubich schrijft in dit verband: "Elk volk, elke persoon voelt een diep verlangen naar
vrede, eendracht en eenheid. Maar ondanks onze inspanningen en goede wil zijn we na
duizenden jaren geschiedenis niet in staat tot stabiele en duurzame vrede. Jezus is gekomen
om ons vrede te brengen, een vrede, zo zegt Hij, die niet is zoals de vrede die ‘de
wereld geeft’1. Want het gaat niet alleen om de afwezigheid van oorlog, ruzie, verdeeldheid en
trauma's. ‘Zijn’ vrede is ook dat, maar nog veel meer: het is volheid van leven en vreugde,
redding van de persoon in zijn geheel, het is vrijheid, gerechtigheid en broederlijkheid in liefde
tussen alle volkeren."2

Het Woord van deze maand is de zevende van de acht zaligsprekingen waarmee Jezus de
Bergrede opent (Mat 5-7). Die zaligsprekingen zijn Jezus op de huid geschreven, nu richt hij
zich tot zijn leerlingen om hen te onderrichten. Het valt op dat de zaligsprekingen in het
meervoud zijn geformuleerd. Hieruit kunnen we afleiden dat de nadruk niet ligt op een
individuele houding of op persoonlijke deugden, maar op een collectieve ethiek die in groep
wordt waargemaakt.

"Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden"

Luister naar paus Franciscus: “Wie zijn die vredestichters? Als je de acht zaligsprekingen
bekijkt, is die van de vredestichters de meest actieve. Ze nodigt uit tot handelen; het woord dat
gebruikt wordt is verwant met het woord schepping dat je vindt in de eerste verzen van de
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Bijbel. Het woord duidt op initiatief en ijver. Liefde is van nature creatief [...] en zoekt verzoening
tot elke prijs. Degenen die deze kunst van de vrede hebben geleerd, worden kinderen van God
genoemd. Ze weten dat er geen verzoening is zonder de gave van het eigen leven, en dat
vrede altijd moet worden gezocht. […] Dit is niet de vrucht van eigen capaciteiten, maar een
ontvouwing van de genade die we hebben ontvangen van Christus, die onze vrede is en die
ons tot kinderen van God heeft gemaakt."3

"Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden"

Hoe moet je dit Woord beleven? Allereerst door overal oprechte liefde te verspreiden. Daarna
door iets te ondernemen wanneer in onze omgeving de vrede wordt bedreigd. Soms volstaat
het met liefde tot het einde toe te luisteren naar de diverse partijen. Soms zie je dan een
uitkomst.

En we zullen niet opgeven te zoeken naar vrede totdat relaties zijn hersteld die vaak voor een
bagatel werden verbroken. Misschien kunnen we binnen de instelling, vereniging of parochie
waartoe we behoren, leven geven aan vredesinitiatieven. Er zijn talloze initiatieven in de wereld,
groot en klein, die dat beogen: marsen, concerten, conferenties. Het is dikwijls het werk van
vrijwilligers dat op zich al een stroom van vrijgevigheid losmaakt die vrede opbouwt.

Er zijn ook trajecten rond vredeseducatie. "Living Peace"4 is er daar één van. Tot op heden
hebben meer dan 2600 scholen en groepen zich bij dit project aangesloten. En er zijn meer dan
twee miljoen kinderen, jongeren en volwassenen betrokken bij de initiatieven op vijf
continenten. Deze omvatten de lancering van de "Dobbelsteen van de vrede" – die is
geïnspireerd op “De kunst van het liefhebben”5 van Chiara Lubich. Op de zijden van deze
dobbelsteen staan korte zinnen en aansporingen die helpen bij het opbouwen van
vredesrelaties. Daarnaast bestaat ook het initiatief van de "Time out", die over de hele wereld
wordt gehouden: elke dag om 12.00 uur wordt er een moment van stilte gehouden, van
bezinning of gebed voor vrede.

En bij ons in België zijn er de laatste jaren een reeks trajecten ontstaan van “Dialogue4All”
waarmee jongeren voorstanders en ambassadeurs van de vrede worden (zie 
https://www.dialogue4all.org/nl).

Augusto Parody Reyes en het Wvl-team

1 Vgl. Joh 14, 27.
2 Chiara Lubich, Woord van leven van januari 2004.
3 Paus Franciscus, algemene audiëntie. Catechese over de zaligsprekingen, woensdag 15 april 2020.
4 http://livingpeaceinternational.org.
5 Chiara Lubich, De kunst van het liefhebben, een evangelische kracht, Adveniat/Nieuwe Stad 2012.
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