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Een gloednieuwe gratis koffer

Onlangs heb ik een paar familieleden bezocht die in Portugal wonen. Mijn koffer raakte tijdens
de heenreis met het vliegtuig beschadigd, maar dat merkte ik pas lang nadat ik de luchthaven
had verlaten. Ik ben daarom met mijn zus naar een winkel gegaan waarvan zij de eigenaresse
goed kende. Terwijl mijn zus met een andere dame sprak, raakte ik in gesprek met de
eigenaresse en vroeg ik haar wat ze zoal deed. Een eenvoudig en hartelijk gesprek.

Toen ik een paar dagen later terugkwam om een nieuwe koffer te kopen, zei de dame dat ik
niets hoefde te betalen, dat ze hem aan mij cadeau deed omdat ze bij mijn vorige bezoek had
gezien dat ik iemand was die anderen vreugde bracht. “Dit is mijn bijdrage”, voegde ze er
glimlachend aan toe.

Wat een knipoog van God! Hij laat zich echt niet overtreffen in vrijgevigheid.

M. F. M.

page1/1


http://www.tcpdf.org

