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Onze dank aan Kardinaal Danneels

Het overlijden van Kardinaal Godfried Danneels, Aartsbisschop emeritus van Mechelen-Brussel,
ontroert ons sterk. In naam van de Focolarebeweging willen we onze diepe dankbaarheid uit
drukken tegenover hem: op verschillende momenten hebben we hem kunnen ontmoeten, hetzij
tijdens een persoonlijk onderhoud waar we steeds een diepe luisterbereidheid en het licht van
de Heilige Geest hebben ondervonden, hetzij met enkele honderden personen van onze
Beweging. Zijn open staan voor de hedendaagse uitdagingen, in de lijn van het Tweede
Vaticaanse Concilie, zijn bekwaamheid tot dialoog en zijn beeldrijke en sterke taal hebben
opvallende herinneringen achtergelaten.

Talrijke evenementen met de jongeren zijn bijzonder belangrijk geweest voor het leven van
onze Beweging, zoals het Genfest (festival van de Nieuwe Generatie) op het einde van de jaren
’80, of een interreligieuze ontmoeting waar Kardinaal Danneels , de Opperrabbijn Guigui en
moslimverantwoordelijken nieuwe wegen van dialoog hebben geopend.

Toen Kardinaal Danneels de Eucharistie heeft opgedragen ter nagedachtenis van Chiara
Lubich, overleden op 14 maart 2008, heeft hij de nieuwheid van het mysterie van de
gekruisigde en verlaten Jezus onderlijnd (hij heeft de Italiaanse uitdrukking “Gesù
abbandonato” gebruikt), gedefinieerd als iets dat voortaan deel uitmaakt van het theologische
en mystieke erfgoed van de Kerk.

Wij bidden voor Kardinaal Danneels, opdat God hem ontvangt in Zijn Aanwezigheid en dat zijn
leven en zijn werk overvloedige vruchten blijft dragen.
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