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Het Offerfeest

Ik ga met trein en metro naar Brussel en vraag me af of ik wel een moslim zal kunnen een fijn
Offerfeest wensen (het Offerfeest is voor de moslims het grootste feest van het jaar). In de
metro zie ik geen gelegenheid, omdat ik het wil op een natuurlijke manier doen, vanuit een
relatie. Dus de hele morgen niets. Als ik te voet van het station van Wezemaal kom, en tamelijk
moe ben, komt er een taxi langs en stopt 30 meter verder. « Die persoon is zeker op zoek naar
een bepaald adres » denk ik en ga naar de taxi toe. « Wil je een lift ? vraagt de taximan tot mijn
verbazing, ik rijd naar Leuven ». Ik leg hem uit dat ik naar de andere kant wil en hij stelt me voor
me evetjes daar naar toe te brengen. Het was een officiële taxi, anders zou ik niet ingestapt
zijn. « Dat is heel waarschijnlijk een arabische moslim », gaat het door mijn hoofd, en ik vraag
hem of ik hem een fijn Offerfeest kan wensen. Een mooi kort gesprek ontstaat waar ik hem
bedank en zeg dat hij voor mij een geschenk van de hemel geweest is. Ik stap uit en dank God
spontaan.

Chris
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