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Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em,  

mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 
(Luca 6,41) 

 

Từ trên núi đi xuống, sau một đêm cầu nguyện, Chúa Giê-su tuyển chọn các tông đồ của Người. 

Đến một chỗ đất bằng, Người dạy các ông nhiều điều, bắt đầu với lời công bố các mối Phúc thật. 

Trong bản văn của Thánh Luca, khác với Tin mừng Thánh Mat-thêu, không chỉ có bốn mối phúc 

dành cho những người nghèo khó, người đói khát, người đau khổ và buồn phiền, mà còn thêm 

những lời cảnh báo chống lại những người giầu có, những người no nê và kiêu ngạo (xem Lc 

6,20-26). Thiên Chúa yêu chuộng đặc biệt những người rốt cùng này, Chúa Giê-su nhận đó làm 

sứ mạng của mình, khi tại hội đường Na-da-ét (xem Lc 4,16-21), Người khẳng định mình được 

đầy Thần linh Thiên Chúa và mang tin vui đến cho người nghèo, giải phóng cho người tù tội và 

tự do cho người bị áp bức. 

Chúa Giê-su tiếp tục khuyên các môn đệ mến yêu cả kẻ thù (xem Lc 6,27-35); sứ điệp này bắt 

nguồn từ thái độ của Cha trên trời: “"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân 

từ” (Lc 6,36). 

Khẳng định này cũng là khởi điểm cho những gì theo sau: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em 

sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh 

em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (Lc 6,37). Sau đó Chúa Giê-su cảnh báo bằng 

một hình ảnh cố ý nói phóng đại: 

Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em,  

mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 

Chúa Giê-su thực sự biết rõ lòng chúng ta. Biết bao lần trong cuộc sống hằng ngày chúng ta trải 

qua kinh nghiệm đau buồn là: dễ dàng phê bình – ngay cả một cách nghiêm ngặt – một người anh 

em hoặc chị em về những sai lỗi và yếu đuối của họ mà không để ý, khi làm vậy, chúng ta gán 

cho mình một đặc quyền duy chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Đó là để “lấy cái xà” nơi mắt 

chúng ta đi thì cần phải có lòng khiêm tốn nảy sinh từ ý thức mình là kẻ tội lỗi luôn luôn cần đền 

sự tha thứ của Thiên Chúa. Chỉ có người nào có can đảm nhận ra “cái xà” của mình, nhận ra điều 

mình cần để hoán cải, thì mới có thể hiểu mà không phán đoán, không thổi phồng sự mỏng dòn 

và yếu đuối của mình và của người khác. 

Nhưng Chúa Giê-su không mời gọi ta nhắm mắt và để cho sự việc qua đi. Người muốn rằng 

những môn đệ của mình giúp đỡ lẫn nhau, thăng tiến trên con đường dẫn đến cuộc sống mới. 

Thánh Phao-lô cũng tha thiết khuyên phải chăm lo cho người khác: khuyên bảo những người vô 

kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối, kiên nhẫn với mọi người (1Tx 5,14). Chỉ 

có lòng mến yêu mới có thể làm được việc phục vụ như vậy. 



Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em,  

mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 

Làm thế nào thực hành Lời Sống này?  

Ngoài những gì đã nói, bắt đầu từ mùa Chay này, chúng ta xin Chúa Giê-su dạy chúng ta biết 

nhìn người khác như Người nhìn họ, như Thiên Chúa nhìn họ. Thiên Chúa nhìn với con mắt của 

tâm hồn, vì cái nhìn của Người là cái nhìn yêu thương. Và, để giúp nhau, chúng ta có thể lấy lại 

một thực hành là yếu tố quyết định cho nhóm thiếu nữ đầu tiên của Focolare tại thành phố Trento. 

Chị Chiara Lubich đã nói với một nhóm bạn hữu Hồi giáo như sau: “Lúc ban đầu không dễ sống 

lòng mến yêu cách triệt để. […] Giữa chúng tôi, trong những tương quan với nhau, cũng có thể 

phủ một lớp bụi, và sự hiệp nhất có thể nên èo ọt. Chẳng hạn điều đó có thể xảy ra khi chúng tôi 

nhận ra những khuyết điểm, những bất toàn của người khác và xét đoán họ, vì thế dòng nước yêu 

thương nhau nên lạnh nhạt. Để chống lại tình trạng này, một hôm chúng tôi nghĩ đến việc giao 

ước với nhau và gọi là “giao ước thương xót”. Chúng tôi quyết định mỗi sáng nhìn người lân cận 

mình gặp - ở nhà, ở trường học, nơi làm việc, v.v – cách mới mẻ, không còn nhớ đến những khuyết 

điểm của người đó nữa, mà che lấp nó với lòng mến yêu. […] Đó là một cam kết đòi hỏi chúng 

tôi hứa với nhau, đã giúp chúng tôi luôn luôn là người đầu tiên mến yêu, bắt chước Thiên Chúa 

xót thương, Người tha thứ và quên đi” (Castel Gandolfo, 1 tháng 11, 2002). 

Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em,  

mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 

Do Augusto Parody Reyes và nhóm Lời Sống thực hiện) 

 

 

Focolare mến gửi một đoạn Kinh Thánh như là sự hướng dẫn và nguồn cảm hứng cho cuộc sống mỗi ngày. 
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