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“Đây Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi,  

các ngươi không nhận thấy hay sao?” 

(Isaia 43,19) 

 

Cuộc lưu đầy ở Ba-bi-lon và cuộc phá hủy đền thờ tại Giê-ru-sa-lem đã làm cho cộng đồng dân 

Do-thái bị tổn thương và đặt ra những vấn nạn: Thiên Chúa còn ở với chúng ta hay đã bỏ rơi 

chúng ta rồi? Đích điểm của phần này trong sách tiên tri I-sa-i-a là giúp dân hiểu điều Thiên Chúa 

đang thực hiện, tin tưởng nơi Người và như vậy có thể trở về quê hương. Chính trong kinh nghiệm 

lưu đày mà Thiên Chúa tỏ mình là Đấng tạo dựng và cứu độ. 
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Tiên tri I-sa-i-a nhớ đến tình yêu trung tín của Thiên Chúa đối với dân Người. Lòng trung tín 

của Người vẫn liên tục cả trong giai đoạn lưu đày bi thảm. Mặc dầu những lời hứa với ông A-bra-

ham xem ra không thể đạt được và Giao ước xem ra bị khủng hoảng, dân It-ra-en vẫn là nơi đặc 

ân cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử. 

Sách tiên tri đối phó với những vấn nạn của cuộc sống, cơ bản không chỉ cho thời đó: ai nắm giữ 

việc tiến hành và ý nghĩa của lịch sử? Vấn nạn này cũng có thể đưa ra trên bình diện cá nhân: ai 

nắm giữ số phận của đời tôi? Đâu là ý nghĩa điều tôi đang sống và đã sống? 
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Thiên Chúa liên tục tác động trong cuộc sống mỗi người, bằng cách thực hiện những “việc mới”. 

Nếu chúng ta không luôn luôn nhận ra những việc đó hoặc không hiểu được ý nghĩa và tầm mức 

của chúng, là vì chúng đang hình thành hay vì chúng ta không sẵn sàng nhìn nhận điều Người 

đang thực hiện. Chúng ta không màng đến những biến cố xảy ra, vì hàng ngàn lo lắng đang dày 

vò tâm hồn, vì những tư tưởng đang quấy nhiễu, nên có thể chúng ta không dừng lại cho đủ để 

nhìn ngắm những khởi phát này, chúng là bảo đảm cho sự hiện diện của Chúa. Người không bao 

giờ bỏ rơi chúng ta và liên tục tạo nên cùng tái tạo cuộc sống của chúng ta. 

 



“Chúng ta là “cái mới lạ”, là “cuộc tạo dựng mới” mà Thiên Chúa đã làm nảy sinh. […] Chúng 

ta không nhìn về quá khứ nữa để than khóc điều tốt đẹp đã xảy ra cho mình hay để than khóc 

những lầm lỗi của mình: chúng ta hãy tin tưởng mạnh mẽ vào hành động của Thiên Chúa, Đấng 

có thể tiếp tục làm nên những điều mới”! (C. Lubich, Lời Sống tháng ba 2004). 
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Cùng với những người chia sẻ với ta hành trình cuộc sống, cộng đoàn chúng ta, các bạn hữu, 

những đồng nghiệp, chúng ta hãy tìm cách làm việc, đối chiếu với nhau để không mất niềm tin là 

những sự việc có thể nên tốt hơn. 

Năm 2025 là một năm đặc biệt, vì ngày lễ Phục sinh trong Giáo hội chính thống trùng ngày với 

các giáo hội Ki-tô khác. Ước mong biến cố này, lễ Phục sinh chung, có thể là chứng từ cho các 

Giáo hội về ý muốn tiếp tục không ngừng cuộc đối thoại để cùng nhau tiếp tục đối phó với những 

thách đố của nhân loại và thăng tiến những hành động chung. 

Vậy chúng ta hãy chuẩn bị sống thời kỳ lễ Phục sinh này với niềm vui trọn vẹn, với đức tin và 

niềm hy vọng. Như Đức Ki-tô đã sống lại, thì sau khi đã vượt qua những sa mạc của mình, chúng 

ta hãy để cho Đấng hướng dẫn lịch sử và cuộc sống đồng hành với chúng ta. 
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