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"Xin chung vui với tôi, vì tôi tìm được con chiên của tôi,  

con chiên đã mất”   

(Luca 15,6) 

 

Những người chăn cừu ở phương Đông hồi xưa thường đếm số chiên khi từ đồng trở về, 

họ sẵn sàng đi tìm, nếu thiếu một con trong đàn. Họ cũng phải đối phó cả với sa mạc, đêm 

tối, miễn sao tìm được những con chiên đi lạc. 

Dụ ngôn này là câu chuyện về sự mất mát và tìm lại được, đây là nổi lòng thương yêu của 

người chăn chiên. Khi nhận ra thiếu một con, ông ta liền đi tìm; khi tìm được, ông vác nó 

lên vai, vì nó đã suy yếu và sợ hãi, có thể bị thương và không thể đi theo người chăn. Chính 

ông ta đưa con chiên về chỗ an toàn và cuối cùng ông vui mừng mời những người láng 

giếng đến chung vui. 

"Xin chung vui với tôi, vì tôi tìm được con chiên của tôi, con chiên đã mất” 

Chúng ta có thể tóm tắt những đề tài lặp lại trong câu chuyện này với ba tác động: lạc 

mất, tìm được, ăn mừng. 

Lạc mất: Tin mừng là tin về Chúa đi tìm người lạc đường. Thường thường chúng ta bị lạc 

trong nhiều sa mạc bên cạnh chúng ta hoặc chúng ta bó buộc phải sống ở đó hoặc tìm đến 

đó: những sa mạc bị bỏ rơi, bị gạt ra lề, nghèo nàn, bị hiểu lầm, chia rẽ. Người mục tử cũng 

tìm chúng ta ở những nơi đó, và cả khi chúng ta không nhìn ra, thì người mục tử sẽ luôn 

tìm được chúng ta. 

Tìm được: Chúng ta hãy thử tưởng tượng cảnh người chăn cừu phải khó nhọc tìm kiếm 

trong sa mạc. Đó là một hình ảnh đánh động vì sức mạnh diễn tả của nó. Chúng ta có thể 

hiểu được niềm vui cảm nghiệm được từ phía người chăn cừu, cũng như từ phía con chiên, 

và cuộc gặp gỡ này làm cho con cừu nhận ra sự an toàn thoát khỏi hiểm nguy. Như vậy 

“tìm lại được” chính là tác động của lòng nhân từ của Thiên Chúa. 

Ăn mừng: Người chăn cừu quy tụ các bạn hữu để ăn mừng, vì muốn chia sẻ niềm vui của 

mình, cũng như trong hai dụ ngôn sau: dụ ngôn đồng bạc đánh mất và dụ ngôn người cha 

nhân từ (Cf. Lc 15,8 và 15,11). Chúa Giê-su muốn làm cho chúng ta hiểu tầm quan trọng 

của việc chia sẻ niềm vui với mọi người và làm cho chúng ta không bị tiêm nhiễm những 

cám dỗ phán đoán người khác. Tất cả chúng ta đã được Chúa “tìm thấy” 

 



"Xin chung vui với tôi, vì tôi tìm được con chiên của tôi, con chiên đã mất” 

Lời Sống này là lời mời gọi chúng ta biết ơn lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho mỗi 

người chúng ta. Việc vui mừng, cùng nhau chung vui cho chúng ta thấy một hình ảnh của 

sự hiệp nhất, nơi không có sự đối nghịch giữa người “công chính” và người “tội lỗi”, mà 

chúng ta tham dự vào niềm vui của nhau. 

Chị Chiara Lubich đã viết: “Đó là lời mời gọi hiểu biết cõi lòng của Thiên Chúa, tin tưởng 

vào tình thương yêu của Người. Vì chúng ta thường hay tính toán và đo lường, nên đôi khi 

chúng ta tin rằng: đối với chúng ta Thiên Chúa cũng có một tình yêu đến một lúc nào đó 

cũng có thể mệt mỏi, […] Cách hành xử của Thiên Chúa không giống như cách hành xử 

của chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta, và hơn thế nữa: chúng ta còn mang 

lại cho Người một niềm vui bao la mỗi khi ta trở về với Người” (Lời Sống tháng chín 

1986). 

"Xin chung vui với tôi, vì tôi tìm được con chiên của tôi, con chiên đã mất” 

Nhiều khi chúng ta cũng có thể là những người chăn cừu đó, những người coi sóc lẫn 

nhau, với lòng yêu thương chúng ta đi tìm những người rời xa chúng ta, rời xa tình thân 

của chúng ta, rời xa cộng đoàn chúng ta, tìm kiếm những người bị gạt ra lề, những người 

lạc loài, những người bé nhỏ mà những thử thách trong cuộc sống đã đẩy họ ra rìa xã hội 

chúng ta. 

Một giáo viên kể lại cho chúng ta kinh nghiệm sau đây. “Một vài học sinh đến lớp không 

đều đặn. Trong những giờ rảnh tôi đi đến chợ gần trường: tôi hi vọng gặp được những học 

sinh này tại đó, vì được biết là các em đi làm tại đây để kiếm chút tiền. Cuối cùng một hôm 

tôi đã gặp được. Các em kinh ngạc vì thấy mình quan trọng cho cả trường. Sau đó các em 

đã đến lớp trở lại đều đặn và thực sự đó là niềm vui cho mọi người. 

"Xin chung vui với tôi, vì tôi tìm được con chiên của tôi, con chiên đã mất” 

Do Patrizia Mazzola thực hiện cùng với Ban Lời Sống 
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