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“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”  

(Mát-thêu 5,9). 

 

Gần đây một đài quan sát do ba đại học tại nước Ý thành lập đã báo cáo rằng trong một năm trời 

đã có hơn một triệu những tin nhắn hận thù trên mạng. Càng ngày càng hung bạo hơn những tin 

nhắn chống lại người nước ngoài, người Do thái, nhưng nhất là chống lại phụ nữ. 

Chắc chắn chúng ta không thể nói cách tổng quát, nhưng mỗi người trong chúng ta đều đã trải 

nghiệm trong gia đình, nơi làm việc, trong phạm vi thể thao v.v, những thái độ cãi vã, xúc phạm 

và chống đối, chia rẽ liên quan đến cuộc chung sống xã hội. Sau đó, trên bình diện toàn cầu, trên 

thế giới hiện nay có 56 cuộc xung đột chiến tranh, con số lớn hơn cả từ Đệ nhị thế chiến với số 

nạn nhân dân sự rất cao.  
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“Mỗi dân tộc, mỗi người, đều cảm thấy ước vọng hòa bình, hòa hợp, hiệp nhất sâu xa. Vậy mà, 

cho dầu những nỗ lực và thiện chí, sau hàng ngàn năm lịch sử, chúng ta lại thấy mình không có 

khả năng có được một nền hòa bình vững chãi và lâu dài. Chúa Giê-su đã đến mang cho chúng ta 

nền hòa bình, Người nói là không như nền hòa bình “thế gian ban tặng” (Ga 14,27), bởi vì đó 

không phải là chỉ không có chiến tranh, tranh cãi, chia rẽ, tổn thương. Hòa bình “của Người” cũng 

như thế, nhưng còn hơn nhiều: đó là sự sống và niềm vui tràn đầy, là sự cứu độ trọn vẹn con người, 

là tự do, công bình và tình huynh đệ yêu thương giữa các dân tộc” (C. Lubich, Parole di Vita, Citta 

Nuova Roma 2017, p.790). 

Lời Sống tháng này là mối phúc thứ bảy trong các mối phúc mở đầu bài giảng trên núi (Mt 5, 7). 

Chúa Giê-su, người nhập thể tất cả các mối phúc, nói với các môn đệ để dạy các ông. Nên lưu ý 

là những mối phúc được diễn tả bằng số nhiều. Từ đó chúng ta có thể suy ra là trọng tâm ở đây 

không đặt nơi thái độ cá nhân hoặc nơi nhân đức cá nhân, mà nơi luân lý cộng đoàn được thực 

hiện trong một nhóm.   
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Ai là những người xây dựng hòa bình? Mối phúc này là mối phúc tích cực nhất, rõ ràng là mối 

phúc năng động; cách nói giống như cách dùng từ ngữ trong câu đầu tiên của Kinh thánh về việc 

tạo dựng và chỉ về sáng kiến và sự cần cù. Lòng yêu thương đối với thụ tạo của Thiên Chúa thì 

sáng tạo […] và tìm sự hòa giải với bất cứ giá nào. Những người đã học biết và thực hiện nghệ 

thuật hòa bình thì được gọi là con cái Thiên Chúa, họ biết rằng không có hòa giải nào mà không 

có sự hiến mạng sống mình và dầu thế nào cũng phải luôn luôn kiếm tìm hòa bình. […] Đây 

không phải là một công cuộc tự lập, kết quả của những khả năng của riêng mình, mà là biểu hiện 

của ân sủng nhận được từ Đức Ki-tô, Người là sự an bình của chúng ta, đã làm cho chúng ta nên 

con cái Thiên Chúa” (ĐTC Phan-xi-cô, Yết kiến chung, 15 tháng tư 2020).  
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Làm thế nào sống Lời này? Trước hết bằng cách gieo rắc khắp nơi tình yêu thương đích thực. 

Sau đó bằng cách can thiệp, khi xung quanh chúng ta hòa bình bị đe dọa. Có khi chỉ cần lắng nghe 

với lòng yêu thương những bên tranh cãi thì đã có thể nhận ra một giải pháp. 

Lại nữa chúng ta không đầu hàng cho đến khi những quan hệ bị gián đoạn, thường vì một lý do 

không đâu, được lập lại. Có lẽ chúng ta có thể làm nảy sinh, ở giữa thực thể, hội đoàn hoặc giáo 

xứ nơi chúng ta tham gia, những sáng kiến đặc biệt nhằm phát triển một ý thức hơn nữa về nhu 

cầu hòa bình. Trên thế giới có vô số những đề nghị, lớn nhỏ, hoạt động theo ý hướng này: những 

cuộc đi bộ, những buổi hòa nhạc, những hội nghị, chính tổ chức thiện nguyện khởi sự một tinh 

thần quảng đại xây dựng hòa bình. 

Cũng có những chương trình giáo dục nhắm đến hòa bình như “Living Peace” 

(http://livingpeaceinternational.org). Cho đến nay có hơn 2600 trường học và nhóm tham gia dự 

án này và hơn hai triệu trẻ em, người trẻ và người lớn dấn thân vào những sáng kiến của chương 

trình này trên năm châu. Trong số những sáng kiến này “Cục xí ngầu hòa bình” – lấy hứng từ 

nghệ thuật yêu thương của Chiara Lubich (C. Lubich, Nghệ thuật yêu thương, Citta Nuova, Roma 

2005) – mà trên mỗi mặt có viết những câu giúp xây dựng những quan hệ hòa bình và cả sáng 

kiến được thực hiện trên khắp thế giới, đó là “Time out” (ngừng): vào 12 giờ trưa mỗi ngày, giữ 

một giây phút im lặng, suy nghĩ hoặc cầu nguyện cho hòa bình. 
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