
Draden van goud 
Vrede, Peace, Salam, Sjalom 

Waar ben je, mijn vriend? 

Ik zoek je langs de straten van de stad 

Dichtbij en ver weg 

Maar ik zie je niet 

 

Ik zoek harten van mensen 

Maar ook daar zie ik je niet 

Ik schreeuw het uit in wanhoop 

En vraag iedereen de pijn te troosten die ik voel  

 

Ik kijk omhoog en samen met velen zeg ik: ‘IK GELOOF’ 

 

En in Hem die alles kan 

Stel ik mijn hoop en ik smeek Hem: 

Heer, verander wapens in draden van goud 

 

Geef ons de vrede terug 

Ja, geef ons weer vrede 

 

Kostbare schat, waarnaar we verlangen 

Geef weer een glimlach aan de kinderen,  

aan de moeders, aan alle mensen 

Laat de oorlog begraven worden voor altijd, op iedere plaats 

Laat vrede het enige woord zijn dat geschreven staat in ieder hart 

 

Vanuit deze stad, baken van broederschap, 

Heer, maak ons instrumenten van eenheid. 

December 2023 

Met de beste wensen  
voor Kerstmis  

en voor een Nieuw Jaar  
vol vrede en broederschap! 


