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'Geloven te midden van de woestijn’, lezing door A. Verest

Geloven te midden van de woestijn’ door Ad Verest pr.

30 maart van 20.00 tot 21.30 uur

De ervaringen die wij in onze tijd meemaken, individueel en in onze gemeenschappen, zijn
dikwijls te vangen in het beeld van de ‘woestijn’. Wat zijn de cultuurhistorische, filosofische en
spirituele wortels van deze woestijnervaringen? En de bijbelse wortels? Is er nog levend water
te vinden in het dorre land en is er nog toekomst voor het Godsvolk dat (nog steeds) door de
woestijn trekt?

Lezing door Ad Verest, priester van het bisdom ‘s-Hertogenbosch

Locatie: Mariënkroon, Abdijlaan 14 te Nieuwkuijk

Gratis toegang. Aanmelden bij Mario van der Grient: 06 51024836; e-mail: mario@vdgrient.nl

Deze avond maakt deel uit van een lezingencyclus die in de maanden januari, februari en maart
2017 in Mariënkroon gehouden wordt.
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